
Es träumte mir…..*

Programmavoorstel van 

Helena van Heel - mezzosopraan
Phyllis Ferwerda - piano

Robert Schumann (1810 - 1856) Gedichte der Köngin Maria Stuart op. 135
- Abschied von Frankreich
- Nach der Geburt ihres Sohnes
- An die Königin Elisabeth
- Abschied von der Welt
- Gebet

Johannes Brahms (1833- 1897) Liederen op. 57
- Von waldbekränzter Höhe
- Wenn du nur zuweilen lächelst
- Es träumte mir
- Ach, wende diesen Blick
- In meiner Nächte Sehnen
- Strahlt zuweilen auch ein mildes Licht
- Die Schnur, die Perl an Perle
- Unbewegte laue Luft

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jean Sibelius (1865 - 1957) - Demanten pa marssnön op. 36 no 6
- Säv, säv, susa op. 37. nr 4
- Den första kyssen op. 37. nr 1

- - Vat det en dröm? op. 37 n1 4
- Flickan kom ifrån sin älsklings möte op 37.nr 5

Manuel de Falla 1876 - 1946) Siete Canciones populares Españolas
- El paño moruno
- Seguidilla murciana
- Asturiana
- Jota
- Nana
- Canción
- Polo

* Helena en ik kwamen elkaar na lange tijd weer tegen op het Internationaal Liedfestival in Zeist. We 

spraken daar over de actualiteit van het Lied, en ook over thema’s als afkomst, heimwee, verlangen en 

bestemming. En ja, ook over ouder worden en jong blijven. Dit programma komt voort uit deze 

hernieuwde kennismaking, en vertelt over “es träumte mir………’


