~Auch kleine Dinge~

Ellen Valkenburg, sopraan
Florian Just, bariton
Maurice Lammerts van Bueren, piano

“Auch kleine Dinge konnen uns entziicken”. Met deze lichtelijk ironische- woorden begint
Wolf zijn indrukwekkende cyclus korte liederen op vertalingen van Toscaanse rispetti:

Das Italienische Liederbuch

Bij deze meesterwerken op schaal -sommige liederen duren minder dan een minuut- draait

het allemaal om de liefde, en dat staat in lang niet in alle gevallen gelijk aan zoete
romantiek... Alledaagse straatscénes worden afgewisseld met wanhoopskreten van
verlangen, jaloers gekissebis en kordate afwijzingen. Ook blijkt een verliefde serenade soms
best vals te klinken en hebben de dames niet zelden de broek aan.

Wij selecteren de mooiste liederen uit deze muzikale soapserie op niveau en rijgen die
aaneen in een wervelende scenische voorstelling. Aangevuld wordt deze miniopera met
prachtige Franse en Duitse duetten en het concert wordt afgesloten met een out-of-the-box
toegift.
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Programma

Selectie uit “Italienisches Liederbuch”

Auch kleine Dinge (zij)
Mein Liebster hat zu Tische mich geladen (zij)
Ein Stindchen Euch zu bringen (hij)
Benedeit die sel’ge Mutter (hij)
Du denkst mit einem Fidchen mich zu fangen (zij)
Wohl kenn’ ich Eueren Stand (hij)
Wir haben Beide lange Zeit geschwiegen (zij)
Der Mond hat eine schwere Klag’ erhoben (hij)
Mir ward’ gesagt (zij)
Und steht Ihr frith am Morgen auf (hij)
Wie lange schon war immer mein Verlangen (zij)
Geselle, woll’'n wir uns in Kutten hiillen (hij)
Nicht lidnger kann ich singen (hij)
Schweig’ einmal still (zij)
O wiisstest du, wie viel ich deinetwegen (hij)
Wer rief Dich denn? (zij)
Lass sie nur gehn, die so die Stolze spielt (hij)
Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen (zij)

Duet: Bei Miinnern welche Liebe fiihlen

E

pauze

Drie duetten
-Ich wollt meine Lieb ergosse sich (H. Heine)
-Herbstlied (K Klingemann)
-Abendlied (H. Heine)

Liederen van de Harfner uit Goethe’s “Wilhelm Meister” D.478/1

Wer sich der Einsambkeit ergibt

4 liederen van Mignon aus Goethe’s “Wilhelm Meister” D877/4

Nur wer die Sehnsucht kennt

Duet Nur wer die Sehnsucht kennt D877 /1

Romance de Mignon (Goethe/ V. Wilder)
Sérénade Florentine (H. Cazalis)

uit "Préludes, livre I" (piano solo)
Les collines d'Anacapri

Duet: Pleurs d’or (A. V. Samain)
Duet: Le Trébuchet (Bertin/ Deschamps)

Duet: Pastorale (A. C. Destouches)

Duet: Anything you can do I can do better



