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In een tijd waarin we steeds vaker stilstaan bij onze impact in de wereld en de opkomst 
van levensechte technologieën, stellen we de vraag: Wat maakt ons tot mens? Een 
vraag met wellicht geen antwoord, maar wel een uitgangspunt voor een diepgaand 

programma. Met veel liederen over thema’s zoals onze zoektocht naar betekenis, onze 
relatie met de natuur, identiteit, liefde en omgaan met sterfelijkheid. In dit recital hoort u 

naast bekende werken zoals Schumann’s Liederkreis, ook werk van minder bekende 
componisten zoals Muriel Herbert en Margarete Schweikert. 

Maar dit concert is meer dan alleen een luister-ervaring. Wat betekent het voor jou om 
mens te zijn? Jouw antwoord kan deel uitmaken van de muziek—misschien wordt jouw 

gedachte tot klinken gebracht in een unieke improvisatie … 

  



Margarete Schweikert (1887-1957) – Drei Wolkenlieder (tekst: T. Übelacker) 

1. Wolke I 
2. Wolke II 
3. Wolke III 

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)  

Traum H-U 412 (Tekst: J. von Eichendor\) 

Anklänge 1: Vöglein in den sonn’gen Tagen 

Anklänge 2: Ach, wie ist es doch gekommen 

Anklänge 3: Könnt ich zu den Wäldern flüchten 

Robert Schumann (1810-1856) – Liederkreis Op. 39 (tekst: J. von Eichendor\) 

1. In der Fremde I 
2. Intermezzo 
3. Waldesgespräch 
4. Die Stille 
5. Mondnacht 
6. Schöne Fremde 
7. Auf einer Burg 
8. In der Fremde II 
9. Wehmut 
10. Zwielicht 
11. Im Walde 
12. Frühlingsnacht 

 

- pauze – 

 

Improvisatie 

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) – Lieder des Abschieds Op. 14 

1. Sterbelied (tekst: A. Kerr, origineel C. Rossetti) 
2. Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen (tekst: E. Ronsperger) 
3. Mond, so gehst du wieder auf (tekst: E. Lothar) 
4. Gefasster Abschied (tekst: E. Lothar) 

Rebecca Clarke (1886-1979) – The cloths of heaven (tekst: W. B. Yeats) 

Muriel Herbert (1897-1984) – Violets (tekst: G. Meredith) 

Muriel Herbert – To Da\odils (tekst: R. Herrick) 

Roger Quilter (1877-1953) – Love’s Philosophy Op. 3 No. 1 (tekst: P. B. Shelley) 


